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In het land waar Jezus woonde, heerste een 

sombere stemming. De Romeinen waren 

de baas en de tempelpriesters in Jeruzalem 

werkten met hen samen. De mensen 

moesten veel belasting betalen, terwijl de 

meesten van hen arm waren. ‘Wat moet 

dat worden met onze toekomst?’ zeiden 

de mensen tegen elkaar. ‘De profeten, 

de boodschappers van God, hebben 

beloofd dat God iemand zou sturen 

die ons helpt, die alles anders maakt. 

Als die persoon komt, dan wordt de 

wereld zoals God bedoeld heeft. Maar 

waar blijft die messias?’ En ze zuchtten nog 

eens.

Op een dag ging er in de stad Jeruzalem 

een nieuwtje rond: er was bij de rivier de 

Jordaan een man die vertelde dat het 

koninkrijk van God gauw zou komen. Dat 

wilden de mensen weleens zien! Half Jeruza-

lem liep uit om Johannes te horen spreken.

Door het droge land stroomde een brede rivier, de 

Jordaan. Bij een ondiep stuk van de rivier stond Johannes. Hij 

droeg een wollen mantel, net als de profeten van vroeger, en riep:

‘Mensen, luister! Het zijn zware tijden. Dat komt ook door wat je 

zelf doet. Wees eerlijk: ik, jullie, iedereen maakt fouten. Tegenover 

anderen en tegenover God. Dat moet je goedmaken. Denk na 

over wat je fout hebt gedaan, zeg dat eerlijk tegen God. Maak een 

nieuw begin met je leven. Laat je dopen in de rivier. Dan was je je 

fouten af en kun je opnieuw beginnen.’ 

Veel mensen lieten zich dopen, want ze waren diep onder de 

indruk van Johannes. Maar hij zei: ‘Het gaat niet om mij. Na mij 

komt iemand die veel groter is. Ik doop jullie met water, maar hij 

komt met vuur en met de geest van God.’

Op een dag was Johannes weer aan het dopen bij de Jordaan. 

Opeens zag hij Jezus naar zich toekomen. Johannes wist: dat is de 

man die na mij komt.

‘Ik wil gedoopt worden, in de rivier,’ zei Jezus.

‘U? Meent u dat?’ vroeg Johannes verbaasd. ‘Dat is toch de omge-

keerde wereld. Ik zou gedoopt moeten worden door u. En u komt 

naar mij toe!’

‘Het is goed zo,’ antwoordde Jezus, ‘dit is zoals God het bedoeld 

heeft. Hij wil dat ik behandeld word als de andere mensen. Voor 

God staat niemand boven een ander.’

Zo werd Jezus gedoopt, in de rivier. Zodra Jezus uit het water 

stapte, was het alsof de hemel openging. De mensen zagen een 

duif verschijnen en er klonk er een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn 

Zoon, van wie ik houd. Ik geef hem mijn geest.’
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